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met gedichten van:  

 

 

 

Adriënne Nijssen 

Anouk Adel 

Béatrice Casse 

David de Haan 

Diny Van Beylen 

Hanna Dikker Hupkes 

Hans Bilgin 

Hildegard Van Hove 

Iris de Figueiredo 

Lien De Coster 

Margot Truyens 

Marlina Segers 

Mo de Haan 

Simone Schellekens 

Sofie Brackez  
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Adriënne Nijssen 

 

 

Diep 

Beschadigd 

Bij de glimlach van mijn vader 

 

Eenzaam avontuur 

Zoektocht 

Heimelijke beroering 

 

Niemandsland 

Onafwendbaar 

Tranen op het tafelzeiltje 

 

Langoureus verlangen 

In de holte van haar arm 

Henrietta is mijn geheim 
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Anouk Adel 

 

So You Want to Be a Lesbian? 

(Amanda) “Een lesbische”? 

De onzichtbare vrouw? 

 

Sisters, Sexperts, Queers, 

Dykes To Watch Out For… 

de kinderen van de heksen 

 

Genderturbulentie 

Leven in communes 

Pagan Polyamory 

Becoming a tribe of hearts 

 

Burning dreams, dreaming the dark 

 

Vandaag is de dag 

Niet aanpassen: veranderen 

 

Luister naar je lichaam,  

De stem van je hart 

The Clitorial Truth 

Wat is er mis met vis? 
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Verzamel de liefde 

Zonder maskers 

Op het lichaam geschreven 

Volatile Bodies 

Bodies that Matter! 

Sex and Sensibility 

 

Dans het leven 

Dans met mij 

Ik, jij, wij  

 

Vrouwenverlangens, Vrijages 

Fysisch experimenteren  

Anatomie  

The Passion  

 

Thuiskomen in jezelf 

Thuiskomen bij elkaar 

 

Alleen met jou 

Een tevreden lach 

Sprekende stiltes 

Woord voor woord 

Tweestemmig 
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Madame est servie 
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Béatrice Casse 

 

1. 

Je l'aimais 

en toute impunité, 

Ca ne peut plus durer. 

 

L'amour est une chose étrange, 

Tout est illuminé. 

 

Ecoute ma voix; 

Je te retrouverai, 

L'ouvreuse aux bas de soie 
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2. 

L'innocence, 

Vestiaire de l'enfance. 

Les belles images, l'échappée belle, une jeunesse; 

 

Le temps est un rêve. 

 

Mémoire d'un jeune homme dérangé, 

à la dérive des sentiments, 

à la recherche du temps perdu; 

 

Allons voir plus loin, veux-tu? 
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3. 

La lune et moi, lumière pâle sur les collines 

Mercure. 

L'ombre du vent, les yeux dans les arbres 

La vie d'une autre. 

La montagne de l'âme, la solitude des nombres premiers 

L'apparition des esprits. 

 

Voyage au bout de la nuit; 

L'orage rompu; 

Ce que Dominique n'a pas su. 

 

Le recital des anges 

 

Et que le vaste monde poursuive sa course folle... 
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4. 

La première gorgée de bière, 

Panique. 

La dernière du paquet, 

Combat. 

Vacances dans le coma. 

La mémoire trouble, 

Expiation. 

 

Avant et après 

 

Terre des oublis, 

Une forme de vie, 

Rien ne s'oppose à la nuit. 

 

Pitié pour le mal 
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5. 

Le premier amour : 

 

L'égoïste romantique, La princesse des chimères; 

Mariage à l'indienne. 

 

Les témoins de la mariée, le paradoxe amoureux; 

Intrigue à l'anglaise. 

 

Les charmes discrets de la vie conjugales, Une relation 

dangereuse; 

Mensonges romantiques et vérités romanesques. 

 

Un heureux événement, apocalypse bébé; 

La physique des catastrophes. 

 

L'amour dure trois ans, 

Espérance mathématique; 

Bienvenue au club. 

 

Risibles amours, l'esprit de solitude, 

Délivrez-moi! 
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6. 

Leçons particulières 

de l'autre coté du lit. 

Petite géographie intime; 

L'insoutenable légèreté de l'être. 

 

Rose, mon évasion, 

Candide, la délicatesse. 

Rosa Candida, 

L'appel sauvage. 

 

Les sept nuits de la reine; 

Boris après l'amour. 

Comme les doigts de la main, 

Auprès de moi toujours. 
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7. 

Rue des boutiques obscures, quartier perdu. 

Le coeur en poche. 

Comment j'ai vidé la maison de mes parents, passeur de vies. 

La maison des lumières, la maison du sommeil. 

La chambre claire, 

Le placard à balais, 

La porte du fond, 

Dernier inventaire avant liquidation. 

 

La valse aux adieux 

 

Tout est sous contrôle, 

Le dernier qui part ferme la maison. 
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8. 

Seul ce qui brûle; Le véritable amour. 

Va où ton coeur te porte; 

Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. 

Où sommes-nous? 

Ensemble, c'est tout. 

 

Le bonheur, 

jusqu'au dernier jour de mes jours. 

 

La vie est brève et le désir sans fin. 

 

En attendant le soleil, 

Danse, danse, danse. 

 

 



 

 
 

17 

9. 

S.O.S. 

Le chien à des choses à dire 

Mensonges, mensonges. 

Le chat qui venait du ciel 

England, England. 

L'éléphant s'évapore, 

Drôle de bazar. 

Des histoires vraies. 
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David de Haan 

 

De roekeloze geest 

Gefascineerd door het ergste 

Macabere verhalen 

Nooit meer slapen 

Wees maar niet bang 

Slaap! Sterrenogen 

In de ochtend van het leven 

Wij dansen niet 
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Diny Van Beylen 

 

1. 

the time of our lives.  

open city.  

 

after the car: 

slow motion, 

the lore of the wanderer. 
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2. 

empire 

beelden van de leegte 

critical condition 

het verstoorde leven 

expect resistance 

endgame 

after shock 

how shall i live my life? 

groot verlanglijstje van de aarde 

een ander land 

opnieuw beginnen 

un/becoming 

hope: new philosophies for change 

breekbare vrijheid 

leve de vrijheid 

verkondig het op de bergen 

niemand hoort hier meer dan jij 
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3. 

(met Helger Cooreman)  

 

the butcher 

spanked 

close to the knives 

dreaming the dark 

 

extreme bodies 

bodies out of bounds 

running for their lives 

 

the secrets of the heart 

unlimited desires 

killing rage 

no mercy 
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Hanna Dikker Hupkes 

 

1. 

My lover 's lover  

sometimes she lets me 

dance dance dance 
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2. 

Blijf bij mij 

Maak me blij 

Dolgelukkig zijn wij 
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Hans Bilgin 

 

'Een zachte vernieling'  

 

Tot ik jou vind: 

Een wezen van verten, 

Uit talloos veel miljoenen. 

Waar ben je gebleven?  

 

Wij: 

Alsof het voorbij is. 

Op de rand van het verstand. 

De zondags des levens: 

De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag  

 

Besluiteloos: 

Omdat jij mijn beste vriend bent, 

Een waanzinnig verlangen om te dansen. 

Ik doe wat ik doe, 

Vooral over de liefde! 
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Hildegard Van Hove 

 

1. 

The proper care & feeding of husbands 

destined for equality 
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2. 

Van badhuis tot eroscentrum 

een wereld vele gezichten 

nachtarbeid door vrouwen 

 

3. 

Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle? 

Les heures souterraines 

parcours singuliers 

La fabrique de sexe 

le terrorisme amoureux 

Egalité et démocratie: utopie ou défi? 

Futuribles 

Le droit à l’humour 
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4. 

Intieme oorlog 

opgefokte taal 

De man, zijn penis en het mes 

Hoe elkaar de hand reiken 

midden in de cirkel 

Fé.nomenaal 
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Iris de Figueiredo 

 

Vogelvlucht 

Godverdomse dagen op een godverdomse bol 

Slaap! Reus 

Honger De som der dagen 

De herfst zal schitterend zijn Bij het vallen van de avond 

Overloop Spillway, De schone schijn 

De gluurster Met open ogen 
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Lien De Coster  

 

1. 

Het parfum 

uit mijn kinderjaren 

sprakeloos 

geroerd 

sprookjeskraai 

 

De andere kant van het paradijs 

godverdomse dagen op een godverdomse bol 

de aanslag 

de asielzoeker 

de onverschilligen 

insjallah, mevrouw 

 

2. 

De nacht van de schreeuw 

Zoenen! 

Het oneindige verhaal 

De ontdekking van de hemel 

Nooit meer slapen 
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Margot Truyens 

 

Paperback Romance 

 

Wrong Turns, Roller Coaster 

Miles to go 

A Moment's Indiscretion 

 

 

Please Forgive Me 

Turning the Page 

 

Come Back to Me 
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Marlina Segers 

 

Over de liefde 

 

Dansen en springen, ondersteboven 

- achter de schermen -  

Overspel 

 

Het geweten: 

Vijandige overname onafwendbaar 

 

Nog één man om het af te leren, 

louter lust. 
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Mo de Haan 

 

1. 

Senorita's 

Turks Fruit 

De exotische keuken 

Vurrukkulluk 

Gloriedagen 

Nigella Bijt 

Jemig de pemig! 

Ode aan de arbeid 
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2. 

'De zaak van het verdwenen lichaam' 

 

De uitnodiging 

Het experiment: 

Hoe kluts ik een muts? 

 

Hoe krijgt ze het voor elkaar 

Puur 

Een kwestie van leven 

Freaks! 
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Simone Schellekens 

 

Ik droomde van Afrika 

Vingervlug 

Fluwelen Begeerte 

Affiniteit 

Het derde huwelijk 

De wereld van Sofie 
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Sofie Brackez 

 

1. 

Uitgenodigd: 

twee vrouwen, 

suiker, jeuk. 

 

Kaneelvingers, 

mondschilderingen, 

verleiding, passie. 

 

Venusdelta, 

intimiteit onder de melkweg, 

vingervlug lekker likkebaarden! 
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2. 

Sappho's sprong, de val 

in het drogbeeld van de drempel, 

afscheidswals, buiklanding 

harder dan sneeuw. 

Het onverwachte antwoord: 

zwellend fruit, fantoompijn, 

onthaasting, 

onsterfelijkheid 

op een mat van gele veren. 

 

 

 

 


